
 

Jaaroverzicht deel 2 
 

Het is alweer een tijdje geleden, maar in de 
zomer was de kerk elke woensdagmiddag open 
voor bezoekers en mensen die even een 
praatje wilden maken. Ook was er gelegenheid 
om een kaarsje aan te steken. 
De thee en koffie stonden altijd klaar, zo ook de 
vrijwilligers. 
 
 
 
 
 

 
Tweede zondag in september, startdag 
 
Tijdens deze dienst werden er 2 ambtsdragers herbevestigd en werd er afscheid genomen van 
onze ouderling Wijntje Hooijman. We hadden op deze dag een speciale dienst. Onze dominee 
had een preekbingo voorbereid, waarmee ook prijsjes te winnen waren. Na afloop werden door 
Joke de prijsjes uitgereikt. Dus iedereen zat ademloos te luisteren, maar niemand wist na afloop 
meer precies waar de preek over ging. Het was wel spannend. 
Iedereen had wat lekkers meegenomen voor bij de koffie. Er was van alles meer dan genoeg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Na het koffiedrinken weer terug naar de 
kerk, waar Joke, haar dochter en Irene 
ons verrasten met een hilarisch 
optreden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op 8 oktober werd Valeska gedoopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen mochten voor in de kerk met de ark van Noach 
spelen. 

 
 
 
 
 
 
’s Middags was de verbintenis van  
ds. Marianne Gaastra aan PG het Vierkant. Onze 
dominee was tijdens de beroepingsprocedure 
daar consulent. 
 
 
 



 

 
29 oktober, dagje uit met PG het Vierkant, naar de Westerkerk 
 
De bus arriveerde al vroeg in Midwoud en 
daarna door naar Wognum, waar de mensen 
van het Vierkant al stonden te wachten. 
Vandaar zette de reis zich voort  naar 
Amsterdam, waar we een dienst mochten 
bijwonen in de Westerkerk. 
We vierden daar samen het Heilig Avondmaal.  
Het was een gezellige, inspirerende dag. 
 
Deze zomer hebben we tijdens een 
gemeenteochtend besloten om meer samen 
te werken met PG het Vierkant. 
Dit uitje was een mooi voorbeeld hiervan en 
het smaakte naar meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allerzielen, 2 november 
 
Ondanks storm en regen kwamen er toch nog mensen langs om een kaarsje aan te steken. 
De kerk was wederom sfeervol verlicht en er klonk mooie muziek. 
 
 
 
 



 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van de gemeenteleden die 
het afgelopen jaar gestorven zijn. 
 

 
 
 
De dames van het liturgisch bloemschikken maken voor 
speciale diensten een bloemstuk. 
Deze keer had Annie de Beurs het bloemstuk gemaakt. 
Aan het begin van de dienst wordt een uitleg over de schikking 
gegeven. 
 
 
 
 

 
 
 
Schikking voor de 
dankdag voor gewas en 
arbeid. 
Op deze dag organiseert 
de Diaconie altijd een 
inzameling voor de 
Voedselbank.  

 

 

 

 



 

Onderhoud 

Geestelijk voedsel is belangrijk, maar het gebouw moet ook 
onderhouden worden. 
 
Hier staat de toren in de steigers vanwege schilderwerk,  
reparaties en andere werkzaamheden. 
 
Mede door een gift kunnen we nu ook het hek laten repareren. 
 
Al met al gebeurt er van alles bij PG THOMAS.  
Om een paar voorbeelden te noemen: 
 
We hebben de activiteiten van de activiteitencommissie, zoals 
“zin in film” en orgelconcerten. 
 
De groep Geloven Samen komt regelmatig bijeen. 
 
Er zijn verschillende taakgroepen en de Cantorij zingt bij 
speciale gelegenheden.  
 
Op 3 december nam Henk Bosch afscheid als ouderling. 
Jarenlang heeft hij het scribaat onder zijn hoede gehad. 
Henk en Femmy blijven wel de verjaardags- en paaskaarten 
maken. 
 
In de maand december zijn er ook voortaan twee advent 
vespers. Het jongerenkerstfeest presenteert dit jaar de 
musical “DE MOEITE WAARD”.  
Maria heeft dit jaar een extra lange reis achter de rug, nl. uit 
Oost Voorne. 

 
Dit jaar hebben staat er een 
kerststal in de kerk die we gekregen 
hebben van Jan Daniëls. 
 
 
Maandagochtend, eerste Kerstdag, 
vieren we dan met z’n allen Kerst.  
 
We wensen u Fijne Feestdagen 
 

 

 

 
 

 


